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Vertelling 4–7 jaar

De koningin van Seba
‘Ze komt, ze komt!’ De hofhouding van koning Salomo is in rep en roer. Ze zijn druk
bezig. De vloer wordt glanzend gepoetst. De kok test al weken de allerlekkerste 
gerechten. De bedienden oefenen hun nederigste buigingen. Ze maken zich klaar voor 
hoog bezoek. De koningin van Seba komt eraan. Ze is al weken op reis naar Jeruzalem. 

‘Ik heb gehoord dat ze op een dromedaris rijdt’, zegt de eerste bediende. 
‘Ik heb gehoord dat ze goud meebrengt’, zegt de tweede bediende. 
‘Ik heb gehoord dat ze beladen is met edelstenen’, zegt de derde. 
Zo gaat het al weken. Iedere week krijgen de bedienden wat meer informatie. Iedere 
week vertellen ze elkaar over de komst van de koningin van Seba.

Vandaag is het zover. Na een lange reis staat ze voor de deur. Het paleis glanst en 
glimt. De bedienden lopen af en aan met drankjes en uit de keuken komen de meest 
heerlijke geuren aanwaaien. 

‘Welkom, welkom’, zegt Salomo. Hij maakt een buiging voor de koningin. ‘Welkom in 
Israël, welkom in Jeruzalem, welkom in mijn paleis.’ 
De koningin glimlacht. Eindelijk kan ze de grote koning Salomo al haar vragen stellen. 
Ze heeft onderweg van Seba naar Jeruzalem de moeilijkste vragen en raadsels voor 
Salomo bedacht. 
Aan tafel valt haar mond open. Ze had veel over Salomo gehoord, maar dit had ze 
nooit verwacht. Salomo heeft op iedere vraag een antwoord. ‘U bent echt zo wijs 
als iedereen zegt’, reageert de koningin. ‘En uw paleis is zo mooi. En uw bedienden 
zijn zo beleefd. En uw eten is zo lekker. En uw drinken smaakt zo goed. Ik heb veel 
gehoord over u en over Jeruzalem, maar ik geloofde het niet. Nu, nu geloof ik het. 
Nu heb ik het met mijn eigen ogen gezien, ik heb het met mijn eigen oren gehoord 
en met mijn eigen mond geproefd. God moet veel van u houden. God moet veel van 
Israël houden, want u zit op de troon. U bent wijs en eerlijk.’ 
De koningin geeft aan Salomo alles wat ze heeft meegenomen: honderdtwintig 
goudstukken, edelstenen en het allerbeste sandelhout. Nog nooit heeft iemand zoveel 
hout vervoerd als de koningin van Seba. Koning Salomo ontvangt het allemaal. Van 
het hout maakt hij de mooiste hekwerken voor in het paleis en de tempel, en ook de 
beste harpen. En aan de koningin geeft hij alles wat ze vraagt. Daarna reist ze terug 
naar huis, terug naar Seba. 

Machteld Touwen

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wie gaat er bij wie op
bezoek? Wat doen de mensen om
zich voor te bereiden op dit bezoek?

Wat gebeurt er bij de kinderen thuis als ze
bezoek krijgen? Lijkt dat op het bezoek uit dit
verhaal?

p
Spel: Hoe ziet het eruit als een deftige
koningin op bezoek gaat bij een deftige
koning? Speel het samen uit: zet twee

tronen tegenover elkaar en laat twee kinderen
deftig plaatsnemen. Wat zouden de koningin
en de koning zeggen om elkaar te begroeten?
In het verhaal wordt verteld dat de koningin
ook moeilijke vragen (raadsels) had voor
koning Salomo. Kan de ‘koningin’ op de troon
een moeilijke vraag bedenken? En weet de
koning een antwoord?

s
Creatief: Wat vinden de kinderen het
meest fantastische in dit verhaal?
Laat ze dit tekenen. Knip daarna alle

fantastische tekeningen uit en plak ze op een
groot vel.
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